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We nemen afscheid van

mevrouw
 

Gilberte De Meyer
echtgenote van de heer Emiel † Bracke

 
geboren te Overmere op 3 juli 1936 en 

er overleden op 15 maart 2023, 
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Lid van Okra Heiende
Lid van Ferm Heiende

Drijvende kracht van ’t Groenselof

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, 
zal plaatshebben in de H. Hartkerk Heiende te Lokeren,

op donderdag 23 maart 2023 om 11 uur. 
Samenkomst en gelegenheid tot groeten vanaf  10.30 uur. 

Aansluitend volgt de bijzetting op de begraafplaats Heiende. 

U kan Gilberte een laatste groet brengen in uitvaartcentrum Van Lent, 
Bleekmeersstraat 62 te Lokeren, op dinsdag 21 maart 2023 van 18.30 tot 19.30 uur.

Onze oprechte dank aan het verplegend team van WZC De Vliet en WZC Ter Meere en 
aan iedereen die er was voor moeke.

Dit melden u met droefheid:

Els Bracke en Michel Boone 
 Pieter en Heleen 
 Joke en Simon 
  Lukas, ♥ 
Joris en Hilde De Keukelaere - Bracke 
 Marieke en Masahiko
  Monoa, Aryu 
 Maarten 
 Lennert en Karin
Filip en Isabelle Bracke - De Vleeschouwer
 Evelien 
 Mathias 
Griet Bracke en Patrick Elaut
 Amber en Frederik 
 Ward en Luna 
Gert Bracke en Isabelle De Bock
 Amélie en Victor 
 Yenno en Eveline
 Owen en Evelien

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

Jean (†) en Leonie (†) Van Cauteren - De Meyer
Gustaaf  (†) en Maria (†) De Meyer - Van der Jeugt
Lode (†) en Lea De Cock - De Meyer
Marcel (†) en Miet (†) De Block - De Meyer
Adiel (†) De Meyer
Pierre (†) en Godelieve (†) Van der Slycken - De Meyer
Raimond en Marcella Coppieters - De Meyer
Evarist en Maria (†) Vriendt - Bracke
Edmond (†) Roels - Godelieve Bracke en Jozef  (†) Plaetinck

 en al hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

haar zus, schoonbroers, schoonzus, neven en nichten,

de families De Meyer, Bracke, Blancquaert en De Vos.  

Online condoleren en herinneringen delen: uitvaartcentrum-vanlent.be  

†
Moeke, 

Je verstond de kunst om je handen te ontvouwen
om zo kostbaar, tastbaar ook 

voor ons iets moois uit te bouwen.
Altijd iets om handen, 

om zoveel te kunnen geven, 
we blijven dankbaar, voor altijd

met jou verweven.
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