Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Diane Verstraeten

weduwe van de heer
Herman Speltdooren

geboren te Gent
op 3 mei 1933 en
overleden te Sint-Denijs-Westrem
op 4 juni 2021.

De familie dankt u oprecht
voor uw vriendschap, steun en medeleven.

Het was Tchoupke voor haar man.

Het was Didi voor alle anderen.

Fiere, sterke en intelligente vrouw die
euthanasie hoog in het vaandel droeg.
Het mocht niet zijn en

toch is mama eindelijk mogen gaan.

Een verlossing voor haar.

"Leven als God in Frankrijk" was het
levensmotto van Didi en Pepe.

Na vele jaren Callas en Sint-ldesbald konden
ze allebei terugblikken op een mooie tijd.
Eenmaal in WZC Zonnehove werd Didi
gedurende 7/ jaar vertroeteld door het
fantastische personeel, die één voor één
een pluim verdienen.

De kinderen en kleinkinderen

zijn vooral een zorgende
moeder/grootmoeder verloren.

We gaan je liefde

vOor ons enorm missen, Didi.
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