
We nemen afscheid van 

de heer

echtgenoot van mevrouw Greta Van Den Eede
 

Jozef  Van Cauter

geboren te Lokeren op 19 maart 1949 en 
er overleden op 28 juli 2020.

 

Lid van de Landelijke Gilde
Lid van het Sint-Gregoriuskoor Heiende

Omwille van de huidige maatregelen nemen wij afscheid in intieme kring.

Met dank aan zijn huisarts dr. Lievens en dr. Lunskens, de artsen verbonden aan huisartsenpraktijk De Rotonde, 
alsook aan de directie en het personeel van WZC Hof  Ter Engelen

voor de liefdevolle zorg en steun. 

Rouwcorrespondentie: uitvaartcentrum-vanlent.be

 Sofie † De Keukeleire 

  Emma † en Victor en Marthe en Lise

 Annelien De Keukeleire – Lode Vanoverschelde
  Stan en Anna

 Delphine  De Keukeleire – Pieter-Jan Bonnaerens
Rita Van Cauter – Etienne Vriendt

 Stephanie Vriendt  

Norbert Van Den Eede

  Jente en Maud

 Stefaan De Keukeleire – Yanna Van Roos

Ludwine Van Den Eede – Michel Lelie

 Annick De Keukeleire – Tony Leenaert

 Katrien Vriendt
 Caroline Vriendt

 Evelien De Keukeleire – Sebastian Vermeulen
  Nicolas, Améline en Lauranne

 Nancy Lelie – Glen Smekens

zijn zussen, schoenbroers, schoonzussen, neven en nichten,

Magda Van Den Eede – Renaat Willaert

Guido Van Den Eede – Ingrid Van Meersche

 Bart Van Den Eede – Caroline Peelman 

  Hanne en Wout
 Kristel Lelie – Mathias Blijweert

Paul † Van Den Eede  – Magda Van Hoey

Jozef  Van Den Eede – Nicole Van Meersche

  Jari en Lana en Dejan

 Nico Willaert

 Kristof  Van Den Eede – Monique Van Leemput

 Kurt Van Den Eede – Kimberly Van Hecke

  Ginny en Regi 
 Katrien Van Den Eede – Gunther Van Eynde

zijn zoon,
Christiane Van Cauter – Emiel D'hondt
Agnes Van Cauter – Julien † De Keukeleire 
 Frank De Keukeleire – Lieve De Bisschop
  Ilke en Hanne en Miel
 Ben De Keukeleire – Kelly De Winne

Dit melden u met droefheid:

Greta Van den Eede 
zijn echtgenote, 

Bert Van Cauter, 

de families Van Cauter, Van Den Eede, De Cock en Van Den Broeck. 

Ga nooit weg zonder te praten
Dat doet soms een hart zo’n pijn 
Wat je ’s morgens hebt verlaten 
Kan er ’s avonds niet meer zijn

†

Ga nooit heen zonder te groeten
Ga nooit heen zonder een zoen 
Wie het noodlot zal ontmoeten 
Kan het morgen niet meer doen 


