De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.

En donker zingt mijn bloed,
van heimwee zwaar doordrongen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

Felix Timmermans
Door talloze mooie herinneringen gesterkt nemen we afscheid van

de heer
Paul VAN WINCKEL

architect
echtgenoot van Godelieve Thienpont

geboren te Lokeren op 26 juni 1922
ontslapen te Waasmunster op 23 april 2015

De uitvaartdienst, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de

Sint-Laurentiuskerk te Lokeren
op donderdag 30 april om 11.00 uur

Voorafgaand is er gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 10.30 uur

Na afloop van de uitvaartdienst vertrouwen wij zijn lichaam toe aan de aarde

op het kerkhof van Daknam

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten
op woensdag 29 april tussen 19.00 en 20.00 uur
in uitvaartcentrum Van Lent - Bleekmeersstraat 62 te Lokeren

Dit melden u met droefheid
Godelieve Thienpont, zijn echtgenote
en zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Kristin Van Winckel en Johan Van de Voorde
Wouter en Celia Hindmarsh, Felix
Liesbet en William Veale, Oliver
Klara

Hilde Van Winckel en Fernand Kenis
Anneleen en Matthias Lievens, Luka, 9
Kathelijne en Joris Beck
Matthias

Piet Van Winckel en Carolien Scholte-Ubing
Martine
Cecile
Muriel

Francis Van Winckel en Katrien Van Winckel
Lidwien
Hendrik
Arlind

Jozef Van Winckel en Els Vanden Wyngaerd
Thomas
Hans en Eline D’huyvetter
Marie en Pieter Decamps
Jan Van Winckel

Jakob-Jan en Jasmien Hoffmann
Judith
Hannah

Koen Van Winckel en Bee Lim
Zoe
Lucas

Zijn zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

De familes Van Winckel, Thienpont, Ide en Bockaert

Familie Van Winckel - Thienpont, Durmelaan 5, 9160 LOKEREN - lievethienpont@gmail.com



	Pagina 1

